Jaarverslag 2023 Rafaél Rama

De Heer heeft ons geen kalme reis beloofd maar een behouden aankomst. Wij hebben een
stappenplan ontwikkeld die de uitdaging moest zijn om ons eraan toe te brengen, om grote
stappen te plannen in geloof. Ten aanzien van de na effecten van de lockdown moesten
wij van vooraf aan beginnen; leden moesten gemotiveerd worden om langzamerhand weer
alles op te pakken. Het was een proces van saamhorigheid, vertrouwen en verbondenheid

dat ons als Gemeente heeft gesterkt.

Dit was ook het jaar met meer structuur in de standaard activiteiten zoals de bidstond,
Bijbelstudie en leiderschapsvergaderingen. Wij hebben ons ook voorgenomen om door te
gaan met de ondersteuning in het maatschappelijk kader d.m.v. voedselpakketten,

medische zorg en donatie van kleding.

Stappenplan

Ook voor het jaar 2024 willen wij verder gaan met onze visie: SAMEN OP WEG.
Dit willen wij realiseren d.m.v. de volgende stappen:

Genezing & Herstel:

Wij kijken uit naar een gezalfde periode van een krachtige atmosfeer van genezing en herstel,
die voor eenieder is weggelegd. Er zal een speciaal gebedsteam hiervoor aangesteld worden.

Structurele Evangelisatie:

Buurtwandeling: Hiervoor zullen wij ons inzetten, zodat Jezus verhoogd en gezien wordt in
Amsterdam-Noord met name Banne specifiek. Wij geloven dat er door gebed de muren zullen
neervallen en een opwekking gecre€erd zal worden door Gods Geest.

Discipelschap:

Iedereen is een discipel van Jezus. En moet door training, scholing en begeleiding groeien in
die roeping om door middel van evangelisatie anderen ook tot discipelen van Jezus te maken.
De bedoeling is om een brug te slaan naar de jeugd uit diverse achtergronden en te kijken
waar hun belangstelling en passie voor Jezus ligt en aansluiting daarop te stimuleren vanuit de
Gemeente. Wij willen dit realiseren op een Bijbels principe.

Beleidsplan 2024 Rafaél Rama.

Wij zij ervan overtuigd dat God achter Zijn woord staat en dat Zijn woord een uitdaging voor
ons moet zijn om bruggen te bouwen. Het evangelie moet door de Agapé liefde van God de



brug kunnen slaan naar de hopelozen.de daklozen de armen en de wezen. Zij die God niet
kennen moeten in aanraking komen met de blijde boodschap van redding, verlossing en
bevrijding.

Wij willen in ons werkgebied de christus demonsteren, door ons te gaan verdiepen in de
noden en verlangens van de mensen in de Banne. Wij willen een gemeente zijn als een
huisgezin, die de waarden en normen, vol van liefde, respect en genegenheid voor elkaar
uitdraagt. Met als doel waar Jezus het middelpunt als het hoofd van het gezin is!

Wij willen anderen zoveel mogelijk in de gelegenheid stellen om als een volgeling van Jezus
discipelen voor Jezus te maken. Discipel schap training is dan ook een bijzondere uitdaging
daarvoor overeenkomstig ons doel.

Actiepunten voor 2024

A. Het houden van diverse samenkomsten, waaronder de Zondagse bijeenkomsten
B. Het organiseren van: Bijbelstudies/evangelische projecten

G. Gezamenlijke activiteiten organiseren met name Christelijke feestdagen

D. Het organiseren van kinder feesten/ braderie / disco / bingo /bazaar

E. Het verlenen van Pastorale ondersteuning

F. Leden klaarstomen en positioneren naar hun bekwaamheden.

G. Wij staan open voor buitenlandse zendelingen met een roeping.

H. Wij willen binnen de gemeente een zendelingen groep met een klaarstomen

I. Ons verlangen is dat er bekwame lijders gaan opstaan om over te nemen.

Mag de Heer in het jaar 2024 tot Zijn doel komen in de gemeente Rama.
Want Hij die geroepen heeft is getrouw en rechtvaardig.

Amen !






